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Familie van het Gouden Licht: 

een gedicht. 

 

Na opening in wit en koningsblauw: 

een gouden-bloemglimlach 

voor alle kinderen hier: 

 

LEVEN! 

met enkel een herinnering aan vrezen. 

 

En nu een, in zonneharten, goede dag, 

van verbondenheid in vrede en plezier. 

 

Elk wezen 

gelijke waarde. 

 

Prachtige Aarde: 

wat hou ik van jou! 
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Voorwoord 

 
Wat betekent het om op reis te zijn in deze werkelijkheid? 

Het impliceert dat we hier zijn om waar te nemen en ergens 

anders vandaan komen. Onlangs bevond ik mij op een 

boekenmarkt en stond ik samen met een medereiziger 

achter een kraampje. Als een film speelde de werkelijkheid, 

waar wij ons nu in bevinden, voor mij af. Mensen liepen in 

vastgestelde paden voor zich uit en als de weg stopte, 

keerden ze onbewust van hun afwezigheid, automatisch om. 

Ik vroeg me af waar iedereen naar onderweg is op die 

loopbanden.   

 

Mensen liepen in gedachtensporen op een lopende band 

en leken de gouden bloem van het leven niet meer te zien. 

Af en toe ontmoette ik een paar angstige ogen, of zette 

iemand een stapje mijn kant op, direct werd diegene 

gecorrigeerd en teruggezet op de band. In deze middag 

kwam ook verbinding tot stand. Twee mensen die elkaar écht 

kunnen ontmoeten en zien, elkaar in hun autonome zijn 

bekrachtigen en ervaringen uitwisselen in dat ene kostbare 

nu-moment. Ik besef dat elk mens ertoe doet en het waard is 

om een vrij leven te leiden, zonder afleiding. Voor ik hier was, 

zie ik mijzelf in een andere werkelijkheid naar deze Aarde 

kijken. Ik neem de mensen waar die gevangen zitten in 

systemen en kon niet bevatten hoe het zo ver kon komen en 

hoe het is om hier te overleven.  

 

Deze Aardse reis heeft mij doen inzien en laten ervaren 

hoe het is om jezelf compleet te vergeten en op die lopende 

band voortgetrokken te worden door gedachten in het 

hoofd. Wist ik van te voren hoe het zou zijn hier? Het enige 

wat ik weet, is dat ik de besturing in deze werkelijkheid 

dagelijks meemaak en doorzie én dat het belangrijk is dat ik 

mijn waarnemingen zonder doel of enig belang met jou deel. 

In de kwantumwerkelijkheid is er een moment dat alle 

bestuurde gedachten beëindigd worden en we niet meer op 

een band kúnnen lopen. Als dat moment daar is, weet ik dat 



 

ik zelf verder loop in deze wereld en dat jij dat ook kunt. We 

kunnen contact maken met wie wij werkelijk van binnen zijn 

en ons realiseren dat we hier op reis zijn. We kunnen ons los 

maken van de dingen die we niet voelen of zijn. Wij zijn de 

kracht krijgers van de Aarde en wij kunnen kiezen om van de 

lopende band af te springen en in de wijde wereld van ons 

Zelf te stappen.  

 

Via deze verhalen spreek ik bewust met jouw Zélf, ze 

brengen een besef van de werkelijkheid waar wij ons 

momenteel in bevinden en zetten alle kwantum 

mogelijkheden open naar beweging. Ik deel mijn 

waarnemingen vanuit mijn bewustzijn en spreek zonder filter 

over alledaagse, persoonlijke en vaak herkenbare, situaties. 

Deze verhalen gaan echter niet over mij. Waar het wél over 

gaat? Dat bepaal jij.  

 

Ik breng met dit boek een golf in het grotere geheel, 

waarin elke beweging en waarneming, even belangrijk is: 

samen creëren we wat deze wereld nodig heeft. Weet je nog 

dat je je als kind uren kon verwonderen over de schoonheid 

van die gouden bloem? De gouden bloem van het leven, 

die niet buiten ons is, maar die we in ons binnenste aanzetten 

en dan komt tot leven wie wij oorspronkelijk zijn. Dit boek is 

een verslag naar ons échte Thuis, waar alle mensen 

verbonden zijn met elkaar en de natuur. Wij zijn familie, heel 

én deel van een oneindige bron van al onze wijsheid samen: 

de kracht van AL het Leven. De zonnen in onze harten 

schijnen en de gouden bloem gaat open! Deze werkelijkheid 

verandert en dat komt door jou, door mij en door ons allen 

Samen. Wij zijn één kosmische zee van bewustzijn en kracht.  

 

 

Veel plezier met het ervaren van de reis in én met jezelf.  

 

Met een gouden bloemglimlach,  

  



 

 

Het kado van mijn angst 

 
Aan het einde van de middag ging ik bij mijn moeder een 

kopje koffie drinken. Ik was op de fiets gegaan en had de 

route genomen over de polderdijkjes, met zo ver je kunt 

kijken agrarische velden met suikerbieten, aardappels en 

spruiten. Ik besloot de tocht van een kilometer of acht, terug 

te fietsen toen het al donker was. De wegen waren voorzien 

van resten verregende klei, die tussen de tractorbanden 

zaten en een nieuwe bestemming vonden op de dijk. In 

combinatie met de vallende herfstbladeren, was het een 

beetje glad maar prima te doen, ik zag vooral uit om in de 

gure herfstwind terug naar huis te fietsen. Als er regen in de 

lucht zit, pak je op de dijken goed de wind en dan voel je die 

kilte al een beetje hangen, dat waterkoude gevoel van de 

herfst dat op je gezicht een tinteling veroorzaakt. Ik vind het 

fijn om de natuur te voelen, met mijn winterjas, wollen muts 

en handschoenen aan zag ik mezelf fietsen onder een poort 

van hoge bomen, waar de blaadjes elkaar in de toppen 

begroeten in een ritselende omhelzing. Ik keek uit om een 

half uurtje later weer thuis te zijn, met de kaarsjes aan, de 

katten op schoot en een kopje warme thee in mijn handen.  

 

We hadden een kopje koffie gedronken en toen we 

afscheid namen zei mijn moeder: “Wees je wel voorzichtig 

onderweg? Want het is donker en glad en je bent wel 

kwetsbaar op zo’n fiets.” Het was uit een hele liefdevolle 

intentie, dat zij dat tegen mij zei en ik merkte dat er bij mij op 

dat moment van alles door me heen ging. Allemaal 

gedachten die aansloten op wat zij zei en die niet van mij 

waren. Ik voelde mezelf genietend op de dijken, onder de 

poorten van de hoge bomen fietsen. Ik kon het gezang van 

de wind en de ritselende blaadjes al horen en de natte 

herfstlucht al ruiken. De gedachte dat er van alles kan 

gebeuren op een donkere, gladde dijk, werd mij in een flits 

aangereikt en ontstond niet vanuit mijzelf. Ik had daar zelf 

niet over nagedacht en op dat moment voelde ik de 

gedachte landen in mijn lichaam en voelde ik angst via de 



 

gedachte ontstaan. Opeens kwam er een herinnering in mijn 

hoofd aan een bekende die een aantal jaren geleden was 

aangereden op een dijk. Hij en zijn hond hadden het ongeluk 

niet overleefd en ik ken deze familie en voelde de tragedie 

door me heen gaan.  

 

Twijfels en vragen sloten aan, ben ik wel goed zichtbaar? 

Wat als een bestuurder dronken is en mij niet ziet, of een tia 

achter het stuur krijgt? Wat kan er allemaal niet gebeuren als 

ik op zo’n dijk fiets? De met bloemen versierde altaartjes van 

overleden mensen zag ik in een flits voor me. De kaarsen die 

branden als een schrale troost voor het verdriet van de 

nabestaanden, voelde ik in de koude lucht op me afkomen. 

Ik keek naar mijn moeder en gaf haar een knuffel en ik 

vertrok. Deze observatie nam mijn volledige aandacht in 

beslag en ik merk dat bewust aanwezig zijn in het moment 

hard werken is. Afgezien van alle gedachten waar ik nu mee 

aan het stoeien was, was ik dat gevoel van ervoor, bijna 

vergeten. Ik besloot de gedachten in mijn hoofd weg te 

sturen, omdat ik weet dat het niet mijn gedachten zijn. Ik liet 

het moment los en ben op de fiets gestapt. Na een paar 

minuten fietsen op de eerste dijk voelde ik de koplampen in 

mijn rug schijnen van een auto en toen gingen de 

weggestuurde gedachten van zojuist opnieuw door me 

heen. Ik voelde een angstveld, waarvan ik wist dat ik die niet 

zelf opriep. Omdat ik in mijn hele fijne, heerlijk genietende, 

stemming wilde zitten, van over het dijkje fietsen, met de 

wind door mijn haren en de ritselende blaadjes, drukte ik de 

angst die ik in mijn lichaam wel degelijk voelde, weg. Ik wilde 

verbinding maken met de bomen en had helemaal geen zin 

in het voelen van die angstvelden.  

 

Een minuut of tien later fietste ik verder op een polderweg 

en toen reed er weer een auto achter me. Ik dacht: “Nou 

komt het verdorie weer terug”. Naast die gedachte kwam 

ook het besef van binnen dat ik hier iets mee moest. Met mijn 

bewustzijn onderzocht ik dit moment. Wat ervaar ik in mijn 

lichaam? Wat denk ik in mijn hoofd? Wat gebeurt er nu 

binnen in mij en om mij heen? In mijn hoofd rationaliseerde ik 

de angst en ik merkte dat de analyses en grapjes stil werden 

zodra ik ze met mijn volle aandacht aankeek. In mijn buik 

voelde ik wat gerommel. De angst die ik weliswaar niet zelf 



 

had opgeroepen, maar die extern werd aangewakkerd, 

voelde ik wel degelijk fysiek, in mijn lichaam gemanifesteerd. 

Die auto was inmiddels voorbijgereden en daarna kwam er 

nog eentje aan. Ik zat nog steeds op mijn fiets en toen ik het 

onderwerp van de angst waarnam en de gedachte waar hij 

uit voortkwam zag, ebde het weg en daarvoor in de plaats 

ontstond er een tinteling in mijn lijf. Een frequentie uitbarsting 

die door heel mijn lichaam heen trilde, BAMBABABAM!! 

Boeghffff…..”  

 

In mijn bovenbuik ontstond een krachtveld en ik vond het 

fijn om te ervaren hoe dit mijn hele lichaam in stroomde. Ik 

ontdekte dat die angst in iets heel anders transformeerde, als 

ik er met mijn aandacht bewust naar keek. Dat is interessant! 

Nou, misschien komen er nog wel meer auto’s voorbij. En 

inderdaad, er kwam nog een auto voorbij en toen voelde ik 

die angst weer opkomen, evenals de neiging om hem weg 

te drukken. Ik besloot bij mezelf naar binnen te gaan en te 

ervaren wat er ervaren wil worden en toen voelde ik het 

krachtveld weer ontstaan: BAM! Toedefghhhdoe! In mijn buik 

ontstond een immense bal van energie, die dwars door mijn 

lichaam heen, naar buiten toe ontplofte. Om mij heen zag ik 

het krachtveld rechtstreeks de ether in stromen.  

 

Wat komt er allemaal niet op je af in deze wereld en wat 

een onderzoek is het om dit allemaal te bekijken! Ik ben naar 

huis gefietst en heb later die week een vriendin verteld over 

deze ervaring. Zorgvuldig deelde ik mijn onderzoeks-

bevindingen en schrijf ik ze nu op voor jou, om ze te 

absorberen, indien je je hiervoor wilt open stellen. Dit verhaal 

beschrijft een fietstochtje na de bezorgde woorden van een 

ouder, het raakt in andere lagen veel meer aan. Ik dacht 

altijd dat ik mijn angsten onderdrukte, omdat ik liefde en licht 

moet voelen. Of in ieder geval in mijn fijne toestand wil zijn 

zodat ik mijn trilling kan verhogen. En nu zie ik in dat dit een 

model is, dat is neergelegd zodat het mijn kracht kan leiden 

naar iets anders. Ik weet dat ik mijn gedachten en gevoelens 

kan waarnemen en dat deed ik ook, maar iets in mij 

schakelde het toch heel snel over naar iets anders. Hoe eerlijk 

moet ik dan toch wel naar mijnzelf zijn: in hoeverre ben ik dan 

echt bij mijzelf aan boord gestapt? Of ging ik er even in en 

zette ik dan de switch om naar het fijne gevoel? Ik weet dat 



 

ik mezelf kan neppen en denken dat ik doe wat ik doe, maar 

dat ik eigenlijk iets heel anders doe. Dat is interessant en niet 

erg: het gebeurt. Ik ben me nu bewust dat ik een keuze heb 

om mijn gevoelens en gedachten weg te drukken, of ze 

waar te nemen en te zien wat er feitelijk onder ligt. Als jij dit 

leest en besluit dit bij jezelf te onderzoeken, weet jij dit ook.  

 

In deze werkelijkheid zijn er krachten die mijn vermogen tot 

het scheppen van energie, inzetten voor hun belang en door 

mijn emotie, die hier verpakt is als angst, weg te drukken en 

te ontkennen, gaf ik het hun onbewust kado, zodat het 

afgetapt kan worden. Het gaat er niet om dat ik de angst 

wegdruk en liefde ga voelen, het gaat erom dat ik mijn 

emotie voel, ongeacht het label dat er op geplakt is door iets 

anders. Angst is in feite helemaal geen angst, het is een 

krachtveld. En ook al heb ik dat tig keer gelezen en gehoord 

van iemand anders, ik heb het moeten ervaren en 

onderzoeken om het te beseffen. En nu heb ik het door. Met 

mijn volle bewustzijn heb ik het gezien, aangekeken, gevoeld 

en ervaren.  

 

Ik heb besloten om het kado van mijn angst, van het 

krachtveld dat er onder zit, wie ik in feite gewoon zelf ben, 

kado te geven aan mijzelf. Het is van mij en ik geef het niet 

meer weg, tenzij ik daar zelf voor kies, op mijn moment en 

aan datgene waar ik het aan wil schenken. En wat een 

energie dragen we allemaal in ons! Wat zou er nog meer 

verborgen zitten in ons Zelf? Deze bevinding is een tipje van 

de ijsberg, wat wacht ons nog meer om te ont-dekken? Als ik 

alle complotten naast me neerleg en nog maar één 

onderzoek start, laat het dan het onderzoek zijn naar wie ik 

van binnen werkelijk ben.  

 

 



 

 

Een (buiten)aardig aards gesprek 

 
Iemand vroeg laatst: “Hoe zien de welwillende 

buitenaardsen er uit en wat komen ze hier doen?” 

 

“Hmmm” zei ik: “Ik ben hier en zit nu voor je.” “Ik spreek niet 

voor alle buitenaardsen, maar wel vanuit mijn Zelf. Stel me 

gerust je vragen, ik beantwoord ze vanuit mijn weten.”  

 

Zij: “Oh.. ben jij dan een alien?”  

 

Ik glimlachte. “Ja en nee.” “Dat ligt er maar net aan hoe en 

vanuit welk perspectief jij mij waarneemt.“ 

 

Waarop zij zei: “Waarom ben je hier dan als Claudia en niet 

als buitenaards wezen gekomen?” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Een mooie, aardse vraag, ik antwoordde haar:  

 

“Als ik mijzelf volledig zou tonen in deze wereld zoals die nu is, 

dan zou jij mij niet als zodanig waarnemen of kunnen 

bevatten.” “Om allerlei redenen moest ik hier geboren worden 

als kind van deze Aarde zodat wij elkaar vandaag kunnen 

ontmoeten.”  

 

“Jij ziet mij nu als een medemens dat hier geboren is, wat ook 

klopt, en ook niet, want ik ben ook iets anders.”  

 

“Ik draag een herinnering van een andere werkelijkheid in mij, 

het weten van een wereld van vrede, dat een universum van 

gevoelens bevat. Deze gevoels-herinneringen zijn voor 

iedereen op Aarde, die dit wil, waar te nemen en te 

belichamen.”  

 

“Het boek dat je nu vasthoudt, bevat frequenties en 

fragmenten van herinneringen, aan de werelden waar wij als 

mensen, oorspronkelijk vandaan komen.”  

Mijn antwoord op jouw vraag wat ‘ze’ hier komen doen:  

 

“Ik ben hier gekomen in vrede. In respect voor al het vrije 

leven. Omdat elk mens een leven zonder afleiding zou mogen 

ervaren, want elk mens doet ertoe.” 

 

“Wat ik in jouw werkelijkheid kan of mág doen, ja, dat ligt ook 

bij jou: het is jouw vrije wilsbeschikking. En wat we samen 

kunnen doen, dat ligt bij ons en alle anderen, in een bundeling 

van samenkracht, waarin ieder beschikt over een eigen 

unieke wezensvrijheid.”   

 

“Mijn vragen aan jou zijn:  

 

Mens van deze wereld, ambassadeur van deze Aarde,  

 

Wat wil je? 

Wat wil JIJ doen?  

Wat kom jij hier doen?  

Hoe vrij wil jij zijn?”  

 

… en vooral:  Met hoeveel bewust Zijn wil jij Leven?” 



 

 

Op reis met Claudia bestellen? 
 

Voor een update in dit nu-moment, het bestellen van 

(luister)boeken en het bezoeken van lezingen en workshops, 

klik je op onderstaande titels, of surf je naar:  

Claudia van Zee 
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Een bundel van ontwakingsmomenten in het Zelf.  

 

Wahrnehmen mit Quantenbewusstsein 

Eine Sammlung von Momenten des Erwachens im Selbst 

In eervolle samenwerking met Elisabeth Slinkman 
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Kiezen voor de HartsKracht 

Openingen in het oorspronkelijk kwantumbewustzijn.  
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